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KERKDIENSTEN

Kerkdiensten

Zondag 8 februari
09.30 uur
Collecten

Zondag 15 februari
09.30 uur
Collecten

Zondag 22 februari
09.30 uur
Collecten

Zondag 1 maart

09.30 uur
Collecten

Zondag 8 maart
09.30 uur
Collecten

Woensdag 11 maart
19.30 uur
Collecten

Zondag 15 maart

9.30 uur
Collecten

Zondag 22 maart

9:30 uur
Collecten

Ds. G. Keijzer
Kerk in Actie - Noodhulp Zuid Soedan en Kerk

Doopdienst

Ds. |. Postma

Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat Neder-
land (gevangenen) en Kerk

1° zondag Veertigdagentijd

Dhr. E. Halsema

Kerk in Actie - Werelddiaconaat Guatemala en
Kerk

2° zondag Veertigdagentijd

Maaltijd van de Heer

Ds. G.M.E. Wildeman

Kerk in Actie - Werelddiaconaat Diaconaat
Egypte en Kerk

3° zondag Veertigdagentijd
Ds. I. van der Pol
Kerk in Actie - Libanon en Kerk

Biddag voor Gewas en Arbeid — De Karmel
predikant vanuit de Ring
wordt in de dienst aangegeven

4° zondag Veertigdagentijd

Dhr. W. Andel

Kerk in actie - Werelddiaconaat Moldavié
en Kerk

5° zondag Veertigdagentijd
Voorjaarszendingsdienst

Ds. I. Postma

Kerk in Actie - Werelddiaconaat Burkina Faso
en Kerk




Zondag 29 maart 6° zondag Veertigdagentijd - Palmpasen

9.30 uur Mw. A. Adema

Collecten Protestantse Kerk - Missionair werk
Nederland en Kerk

Bij de kerkdiensten - terugblik en vooruitblik

Na de dienst op 1° Kerstdag kreeg iedereen een kerstkaart met tekst en
groet mee. Om thuis nog eens rustig door te lezen, over na te denken of om
met elkaar over te praten. Mocht u de kaart gemist hebben, onderstaande
tekst stond er in vermeld:

Jezus’ geboorte werd aangekondigd en Maria verwachtte haar Kindje....
maar dat het in Bethlehem geboren zou worden, had ze vast niet verwacht!
Weet jij nog iets van hoe jij verwacht werd door je ouders? Heb je nog een
geboortekaartje?

Jezus werd ingeschreven: Jij staat ook ingeschreven in de burgerlijke stand.
Z06 mag jij ook ingeschreven staan in Gods ‘boekhouding’. Kind van God zijn.
Zijn geliefde zoon, Zijn geliefde dochter. Bijf Hem mag en kan je zo elk mo-
ment Thuiskomen en Thuis zijn.

Jezus’ leven werd aangevochten: Waar vecht jij wel eens mee in je leven?
Hoe zou Jezus (of Zijn geschiedenis) je daarbij tot steun kunnen zijn?

Jezus kwam als Licht in deze wereld. Wat was vandaag of eerder deze week
voor jou een lichtpuntje?

Gelezen bijbelgedeeltes: Micha 5: 1, Lucas 2: 1-7, Mattheus 2: 16-18.




UIT DE KERKENRAAD

Vanuit de Diaconie
Uitnodiging Seniorenmiddag

Hierbij willen wij de senioren in ons midden van harte uitnodigen voor een
ontspannen en gezellige middag in it Reidhintsje op donderdagmiddag 5 fe-
bruari om 14.00 uur.

Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar er zal genoeg tijd zijn om
elkaar te zien en gezellig bij te praten. De Diaconie heeft een leuke middag
voor u in petto, dus: net stinne mar d'r hinne!!

Wij willen u vriendelijk vragen om aan ons door te geven of u komt!
Graag telefonisch aan €én van onderstaande diakenen, via een appje of een
mailtje sturen naar Alina de Groot: koevorde@outlook.com kan ook. Als u
nog persoonlijke wensen heeft waar wij rekening mee kunnen houden of
heeft u vervoer nodig, we horen het graag van u. Hopelijk tot ziens

Marjon Loef
Gea van der Wal A/
Alina de Groot \K
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Bericht van de beroepingscommissie

Na een vacante periode van ruim twee jaar zijn we verheugd mee te kunnen
delen dat we de kerkenraad hebben geadviseerd om ds. René de Vries uit
Sneek te beroepen als predikant voor onze gemeente. Een eerste kennis-
making met de gemeente heeft plaats gehad in de dienst van 11 januari
waarin René voorging. Het was voor ons als commissie de bevestiging dat



mailto:koevorde@outlook.com

we in hem een predikant vinden die past bij onze gemeente conform het
opgestelde profiel.

Op dinsdag 20 januari hebben wij ons advies aangereikt aan de kerkenraad
en heeft René zich voorgesteld. De volgende stappen moeten worden door-
lopen richting bevestiging:

e Gemeenteavond op maandag 16 februari: voorstellen aan de gemeente
en een stemming door de leden. Met deze stemming vraagt de kerkenraad
geen instemming met de voorgestelde kandidaat, maar stemmen de ge-
meenteleden in met de gevolgde procedure en is er mogelijkheid om be-
zwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure. Bij een meerderheid van
2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen wordt René de Vries als geko-
zen verklaart en reiken we hem de Beroepsbrief uit.

¢ Predikant krijgt na ontvangst van de Beroepsbrief een termijn van drie we-
ken om te beslissen op het uitgebrachte beroep.

¢ Na het aannemen van het beroep moeten we een datum overeenkomen
voor een bevestigingsdienst en moet goedkeuring worden gevraagd (ap-
probatie) aan Classis Fryslan.

Er zijn dus nog een aantal formele stappen te nemen en we hebben dus ook
nog geen zicht op een concrete datum voor bevestiging. We nodigen u allen
van harte uit voor de gemeenteavond op 16 februari om 20.00 uur in it Reid-
hintsje, waarin we een nadere toelichting zullen geven en u kennis kunt ma-
ken met René de Vries.

Met vriendelijke groet namens de beroepingscommissie,

Wieger Postma, voorzitter

Terug van weggeweest: het gebedenboek

In de hal van de kerk ligt vanaf heden weer een schrift; een gebedenboek.
Mocht u iets hebben wat u bezig houdt of waar u zorgen over heeft en waar-
van u graag zou willen dat hiervoor gebeden wordt, dan kan dit voorafgaand
aan de kerkdienst in het gebedenboek geschreven worden. Dit geldt natuur-
lijk ook voor iets waar u dankbaar voor bent. De voorganger zal dit vervol-
gens vermelden in het (dank)gebed. Mocht u het schrijven in het schrift wat
‘ongemakkelijk’ vinden, dan kunt u ook thuis alvast een bede of dank ge-
schreven hebben en dit losse briefje in het gebedenboek leggen.



Veertigdagentijdkalender

Het thema van de Veertigdagentijdkalender is dit jaar ‘Kijk! Door Jezus’
ogen’. Dat thema sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Kijk!
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

Op woensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd. Dit is een tijd van be-
zinning, van inkeer en van toeleven naar Pasen. We volgen Jezus op zijn
weg naar het kruis en de opstanding en staan stil bij wat werkelijk van
waarde is in het leven. De Veertigdagentijdkalender helpt daar misschien bij:
voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met een lied, een gebed
en/of een citaat.

U kunt een exemplaar bestellen bij Geeske Terpstra, dit mag telefonisch op
nr.. Wanneer u voor 10 februari reageert dan hopen we de kalender nog op
tijd bij u te brengen.

Oproep aan gemeenteleden

Regelmatig krijgen we een vraag van verschillende predikanten of er een
Lector aanwezig. Hier moeten we helaas 'nee’ op zeggen. Maar om de ge-
meente meer te betrekken bij de kerkdiensten doen we hierbij een oproep.

Wie zou wel een schriftlezing willen lezen tijdens de erediensten op de zon-
dagen. Wellicht kan er een rooster van gemaakt worden.

U of jij kunt je opgeven bij de Scriba, Rita Bouwma.

MEDITATIE

Samen staan we sterk

Met de beelden van buitensporig oorlogsgeweld en de oproep van de over-
heid om een noodpakket in huis te hebben voor het geval dat, vragen we
ons soms af wat ons te wachten staat. We voelen dat de wereldvrede broos
is geworden en dat ook onze eigen zekerheid daarmee op losse schroeven
staat. Alles wat voorheen nog vanzelfsprekend was, krijgt nu een vraagte-
ken: Komt er een einde aan wat wij, babyboomers en de generaties daarna,
altijd zo gewoon hebben gevonden? Leven in een land waar vrede en wel-
vaart de norm zijn?!

Want onze altijd zo veilige wereld, lijkt opeens niet meer zo veilig. Oorlog in
Europa, klimaatverandering, spanningen in eigen land en ver weg. Daarbij
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scheldpartijen en zelfs doodsberichten op sociale media, fakeberichten die
worden verspreid, hulpverleners die niet meer veilig hun werk kunnen doen,
enzovoort. Hoe heeft het zover kunnen komen in ons land? We voelen on-
zekerheid over de toekomst, over de richting waarin we met z'n allen lijken
te gaan.

Toch temidden van al deze onzekerheden, zien we ook lichtpuntjes. Overal
zijn er mensen die zich inzetten in betrokkenheid en zorg voor elkaar. Ik denk
daarbij aan initiatieven waarbij ouderen en alleengaanden samen kunnen
eten, dorpshuizen waar oud en jong in een huiskamersetting met elkaar kof-
fiedrinken en spelletjes doen. Mensen die er voor elkaar willen zijn en elkaar
ondersteunen in allerlei vormen van vrijwilligerswerk.

Maar ook mensen in grote steden die eten koken voor daklozen, vrijwilligers
die vluchtelingen helpen met de taal, jongeren die zich inzetten door geld in
te zamelen voor voor een goed doel. En ook interreligieuze gesprekken die
er zijn tussen Joodse mensen en Moslims, die zich richten op wederzijds
vertrouwen en respect voor elkaar.

In al die kleine gebaren van betrokkenheid, groeit iets groters, namelijk ver-
bondenheid. Want als iedereen zich achter z'n eigen schutting verstopt, zo-
wel letterlijk als figuurlijk, dan leidt dat uiteindelijk tot eenzaamheid door het
gebrek aan een sociaal netwerk. Dat maakt een mens kwetsbaar. Maar juist
in het contact hebben met elkaar en in die uitingen van solidariteit, het naar
elkaar luisteren zonder oordeel of vooroordeel, in gemeenschappen die op-
komen voor gerechtigheid en leefbaarheid. Dat maakt dat we samen sterk
staan. Daarin gloort iets van vrede. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog,
maar de aanwezigheid van menselijkheid. En menselijkheid zit in die kleine,
gewone dingen, die daarmee bakens van licht vormen in een onzekere we-
reld.

Laten we dit jaar blijven vertrouwen op dat licht, hoe klein of miniem het soms
ook lijkt. Want waar mensen elkaar oprecht aankijken en met elkaar meele-
ven, daar groeit vrede en groeit leven in verbondenheid. En laten we ons
daarbij bemoedigd weten door die eeuwenoude woorden: Hij zal niet loslaten
het werk van zijn handen.

Ellen Kuiper-Groeneveld (eerder geplaatst in het Ringblad)



UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Januari was een enerverende maand. Imko Postma legt vol enthousiasme
bezoeken af in onze gemeente, wat erg gewaardeerd wordt, naar wij in de
wandelgangen horen. Voor ons is het ook zeer prettig om iemand te hebben
om op terug te vallen. Ook trok de kerkdienst van 11 januari, waarin kandi-
daat René de Vries voorging, veel belangstellenden. Hier zijn we uiteraard
heel blij mee en we wensen stiekem dat dit weer vaker zal gebeuren. We
bidden dat er weer een predikant komt voor onze gemeente.

Ook mochten we zegeningen ervaren in de vorm van verjaardagen, geboor-
ten, jubilea en wellicht ook de sneeuw. Op 5 januari werden we ’s ochtends
verrast door een witte deken van sneeuw. Wat een prachtig gezicht. Maar
via het nieuws werd geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken en de
meeste scholen waren dicht. Bij Omrop Fryslan werd die week een leraar
Maatschappijleer & Burgerschappen van een Friese MBO scholengemeen-
schap gevraagd hoe hij zijn les via thuisonderwijs kon geven. Hij had zijn
studenten de opdracht gegeven om ‘iets voor de ander te doen in deze win-
terse periode’. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor iemand die zelf het
huis niet uit kan, de stoep schoon en sneeuwvrij maken, een bord met eten
brengen enz. De studenten moesten hier een foto of filmpje van maken en
dit later bij hem inleveren. Wat een goed idee en een mooi initiatief! Laten
ook wij blijven omzien naar elkaar. Dat we ook de komende periode weer
om elkaar denken, voor elkaar bidden en met elkaar in gesprek blijven. Laat
ons weten wanneer en hoe we iets voor u kunnen betekenen.

Met een hartelijke groet van Fokje Hijlkema en Geeske Terpstra




Verjaardagen

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

Huwelijksjubileum
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Gastbezoeker uit Letland

Velen van u zullen zich wel eens afgevraagd hebben wie die ‘vreemde’ me-
vrouw is, die bij ons de kerkdienst komt bijwonen. Welnu, hierbij haar eigen
relaas: Ik ben Inese Vanaga, geboren in Liepaja in Letland, alwaar ik nu nog
woon. Ik was getrouwd en samen met mijn man hadden we drie zonen, waar-
van er nu inmiddels twee het huis uit zijn. Inmiddels is mijn man overleden.
Om financieel rond te komen met drie opgroeiende jongens, zocht ik naar
mogelijkheden om wat meer te verdienen. De prijzen in Letland stegen, ter-
wijl de lonen laag waren. Eerst had ik twee banen, maar één daarvan werd
opgezegd vanwege faillissement. Maar met één baan was het te weinig om
financieel van rond te komen. Zou ik met werken in buitenland meer kunnen
gaan verdienen. Ben toen naar een arbeidsbureau gegaan en bleek er vraag
naar arbeiders in Nederland. Hier vertelden ze me waar ik te werk gesteld
zou worden en wat ik daar kon gaan verdienen. Dat leek me wel wat, terwijl
ik dan een keer zoveel verdiende als in Letland. Op naar Nederland. Ik
kwam in een visfabriek in Urk te werken Er was een woonlocatie in Koufur-
derrige, aan de Straatweg op een boerderij, waar nog enige collega’s zijn
onder gebracht. We zitten met twee personen op €én kamer. Beneden heb-
ben we een comfortabele huiskamer waar we gezamenlijk kunnen zitten.

s’ Morgens bijtijlds op en met een busje samen naar Urk. We werken vijf
dagen. Op zaterdag en zondag zijn we vrij. Ik had behoefte om naar de kerk
te gaan en ben toen lopend naar Woudsend gegaan, op zoek. Ik heb toen in
maart 2025 de PKN kerk De Karmel bezocht. Na een mooie dienst werd ik
uitgenodigd om koffie te blijven drinken. Dat beviel me zeer. Allemaal vrien-
delijke mensen en een warm gevoel. Vroeger kon men bij ons niet naar de
kerk, aangezien we toen nog communisme hadden en kerken waren verbo-
den. Ook kerstmis mocht beslist niet gevierd worden.

In maart, afgelopen jaar, zat ze voor het eerst in onze kerk, na een afstand
van goed 4,5 km te hebben gelopen. Een beetje apart, stola om, die tevens
om haar hoofd zat. Vaak nam ze enkele foto’s van de teksten op de beamer,
om thuis te vertalen in het Lets. Na de kerkdienst vroegen we haar of ze mee
ging koffie drinken. Oeps, hier ontstond een Babylonische spraakverwarring.
We verstonden elkaar niet. Maar het woord koffie is eigenlijk internationaal.
Zij spreekt alleen maar Lets. Eenmaal in it Reithintsje dus de telefoon ge-
zocht. Translate was onze redding. Vanaf die dag groeide onze vriendschap.
We konden elkaar iets duidelijk maken. Na de koffie namen we haar mee
naar huis. Eerst voorzichtig een lunch. Dit groeide uit tot de gehele zondag
bij ons zijn. We hebben op zondagmiddagen veel tochtjes, zowel per auto
als met de boot met haar ondernomen. Zeker gepronkt met onze mooie pro-
vincie Friesland. Zij kon er intens van genieten. Langzaam aan zijn er steeds
meer mensen, die haar aanspreken. Zeker in de kerk, als bij het koffiedrin-
ken. Ondertussen heeft ze via gemeenteleden een Letse Bijbel en Psalmen-
boekje gekregen. Nu zoekt ze de gelezen gedeelten uit de Bijbel thuis op in
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haar gekregen Bijbel. Ook is ze nu inmiddels op de hoogte met gebruik
“Kerkdienst gemist” per mobiel.

Op de algehele kerk schoonmaakdag heeft ze ook intensief meegewerkt. Zij
mocht de kroonluchter, welke ze hadden laten zakken, poetsen. Ze vond het
geweldig iets te kunnen terugdoen!

Hieronder door Inese geschreven én in Nederlandse taal vertaalde stukken,
geciteerd:

Uit het diepst van mijn hart wil ik u danken voor de geschonken Bijbel in de
Letse taal. Deze gave is voor mij heel bijzonder en van grote betekenis. |k
ben God dankbaar dat ik juist in deze gemeente terecht ben gekomen. Hier
zijn zulke lieve, warme en oprechte mensen. Het helpt mij enorm dat mensen
hun glimlach schenken. Deze oprechte glimlach geven mij kracht, hoop en
vullen mijn hart met licht. In mijn hart voelt ik diepe rust, vreugde en dank-
baarheid. Ik voel me hier heel, heel goed.

Later nog een toegevoegd bericht van Inese:

Ik wil daar nog aan toevoegen: Als er nog andere taken zijn, waarbij ik wil
(kan) helpen dat mogelijk is. Toen ik dat prachtige ding (kroonluchter) aan
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het poetsen was, zag ik dat er veel werk was, maar ik heb het met veel ple-
Zier aan beleeft.

Getekend : Inese

Jack en Manna Bobbink

JEUGD

Afgelopen december hebben we met een enthousiaste groep jongeren in it
Reidhintsje mogen gourmetten. Het was een hele gezellige avond waarbij
de jongeren het verhaal -

van Kerst hebben ver-
teld.

Groetjes,

Gea van der Wal
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OVERIGE

Oproep kerkasiel Kampen

Heeft u wel eens gehoord van het fenomeen ‘Kerkasiel’? Kort gezegd houdt
dit in dat een plaatselijke kerk onderdak verleent aan asielzoekers die uitge-
zet dreigen te worden. Het gaat dan om schrijnende gevallen van mensen
die al vele jaren in Nederland verblijven, vaak met jonge kinderen die inmid-
dels geworteld zijn in onze samenleving. Door een non-stop-kerkdienst te
houden wordt directe uitzetting onmogelijk gemaakt en in de tussentijd wordt
er alles aan gedaan om de overheid ertoe te bewegen een politieke oplos-
sing te vinden voor deze schrijnende gevallen.

Vanaf 21 november 2024 verleent de Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’
in Kampen kerkasiel aan de familie Babayants. Deze familie is meer dan elf
jaar geleden vanuit Oezbekistan naar Nederland gevlucht: vader, moeder en
vier kinderen, waarvan twee in Nederland geboren. En nu moeten ze terug
naar Oezbekistan, alle gerechtelijke procedures zijn doorlopen, zonder suc-
ces! Het zal duidelijk zijn wat voor impact dit heeft op dit gezin. Daarom heeft
de ‘Open Hof-gemeente in Kampen gezegd: ‘Wij komen in actie! Onze kerk
respecteert de regelgeving en de rechtelijke uitspraken, maar kan niet ac-
cepteren dat kinderen daarvan het slachtoffer worden’!

Nu is het organiseren van een kerkasiel een enorme opgave. Het betekent
24 uur per dag, zeven dagen in de week, maandenlang een kerkdienst
gaande houden en dat is voor een lokale gemeente niet te doen. Daarom
wordt een beroep op andere gemeenten gedaan om ook een bijdrage te le-
veren.

Een aantal van onze gemeenteleden heeft de afgelopen tijd al deelgenomen
aan een dergelijke kerkdienst die georganiseerd werd door een andere ker-
kelijke gemeente. Op woensdag 4 maart willen wij vanuit Woudsend van
16.00 tot 18.00 uur een gedeelte van de non-stop-dienst gaan invullen. Ds.
Renske Bosman-Romkema en ondergetekende zullen deze dienst leiden,
muzikaal ondersteund door Bram Stellingwerf. Het lijkt ons een mooie ma-
nier om praktisch invulling te geven aan de Bijbelse roeping om de vreem-
deling gastvrij te ontvangen en te huisvesten. Als u ook wilt deelnemen, zou
u zich dan bij mij willen aanmelden, zodat er afspraken gemaakt kunnen
worden over het vervoer. Het zou mooi zijn als we met een flinke delegatie
uit Woudsend aanwezig kunnen zijn!

Elly Stellingwerf-Vinke,
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COLOFON

Ambulant predikant

15




